
 Jaja. En
onderaan?

...wij zijn 
een huis van 
vertrouwen.

Eersteklas 
laurier,
moedertje

Bouvaert...

Ziet er 
goed uit.

Snuf?
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Nog 
nieuws uit 
Mantua?

Neem 
liever een 
voorbeeld 
aan je 
broer.

Ik geef 
nu toch 
les?

Wanneer ga 
jij eindelijk 
iets van je 

leven maken?

Met je neus in de boeken ga
je nooit iets van de stiel leren.

Bedankt om voor je oude 
moeder op te komen!

Dief!

Oude heks!
Charlatan!Huis van

vertrouwen?
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1. Mantua



Jij stoute 
meid!Mmmm...

Markiezin!

Wacht u hier. Ik dien u aan.
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Maar vertelt u eens,
wat brengt u hier?

Dat vlees! Zo warm,
zo mals! U heeft 
duidelijk talent!

Wat? Uw werk?
Uitstekend,
mijn beste!

Bevalt ze U,
Uwe doorluchtigheid?

Wie?

Uwe Doorluchtigheid?
Signor Bovaro 

wenst U te spreken.
Goed,
laat
maar 

binnen!
Haha!

Heb ik die 
dan ook?

Een van Uw 
hofschilders, Uwe 
Doorluchtigheid?
De Brabander?

9



Kent u de jonge gravin
van Urbino? Oh, een 

alleraardigst schepseltje!

Daarbij, ik kan
uw diensten hier

niet missen.

Mja... een mens zegt zoveel...
En het geld... Nee, mijn beste,

dit is niet het moment.

Om de oude meesters te bestuderen?
Zodat ik nadien als een beter schilder in 

dienst van Zijne Doorluchtigheid
 zou kunnen terugkeren?

Mag ik de vrijheid nemen Zijne Doorluchtigheid aan 
zijn belofte te herinneren? Dat ik, na het voltooien 

van het portret van de markiezin, eindelijk die 
studiereis naar Rome zou mogen ondernemen?

Studiereis?Rome, Uwe
Doorluchtigheid?
Mijn studiereis?
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Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis

Bah!

Cecinis surdo?*
Bah!

Goed, genoeg
voor nu.
Ga jullie
maar even 
ontspannen.

*Heb je gezongen voor een dove?
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