












Zes maanden later.

En uw naam 
is...?

Het buffet. Ik heb 
honger en dorst en ik 
zag een blondje met 

lange benen dat op Bo 
                Derek lijkt.

Kennen jullie 
Sulitzer?

Alweer
?!

Waar ga 
je heen?

Ik moet even de 
benen strekken!

Kennen jullie 
Paul-Loup Sulitzer?

De gesprekjes over 
koetjes en kalfjes, het 

geforceerd glimlachen, de 
complimentjes, de valse 
bescheidenheid, de mooie 

en lelijke koppen, de geuren, 
de tabak van de grote 
kaalkop zonder wenk-

brauwen, de kauwgom met 
appelsmaak van de brutale 

tiener... Baard is moe.

Voor C harlie, mijn 

allergrootste fan.

Veel l eesplezier,

Baard e n K ale

Eh... ’t Is 
Charly met 

’n Y.
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